
 
 

 

  

Welkom 

 

De kaars straalt blij voor jullie en voor mijWe gaan zingen en we bidden 

Lieve God, kom in ons midden 

En nu zeggen we allemaal samen 

Amen 

 

Hallo hallo 

 

 

In het begin was er niks, de aarde was donker, de nacht 

Oh wat een pech! (melodie: Alles in de wind) 

Oh wat een pech oh wat een pech 

Wat is het donker zeg 

Oh wat een pech oh wat een pech 

Wat is het donker zeg 

Alleen maar nacht 

God maak een lichtje, God maak een lichtje 

Alleen maar nacht 

God maak een lichtje, bedankt! 

 

Dag 1: God maakt licht, de dag 

 

Dag 2: God maakt de lucht en de hemel met wolkjes 

Maak de lucht en maak de hemel (melodie: helikopter, helikopter) 

Maak de lucht en maak de hemel 

Hang de wolkjes in de lucht 

Hoog in de wolken is de hemel 

Hoog in de wolken daar is God 

Maak de lucht en maak de hemel 

Oh wat mooi gemaakt 

Dag 3: God maakt het land… 

 

… met planten en bloemen 

Zaadje, zaadje in de grond (melodie: Altijd is Kortjakje ziek) 

Zaadje zaadje in de grond 

Geef hem water, geef hem zon 

Zaadjes zullen groeien tot 

Bloempje, boom of plant in een pot 

Zaadje zaadje in de grond 

Wat bloei jij toch mooi in de zon 

 

Dag 4: God maakt naast de zon ook de maan en de sterren 

Zie de maneschijn (melodie: In de maneschijn) 

Zie de maneschijn, zie de maneschijn 

en wel honderd sterren, ‘k zie ze groot en klein 

en je raadt het niet en je raadt het niet 

God maakte de sterren 

en hij maakte ook de maan 



zo dat we als het avond is 

niet in het donker staan 

en dat is één en dat is twee 

en ik zie er nog veel meer, tel je nu mee 

en dat is drie en dat is vier 

zoveel sterren zie je ‘s nachts en nu ook hier! 

 

Dag 5: God maakt de vissen en de vogels 

Visje vogel! (melodie: Visje visje in het water) 

Visje visje in het water, visje visje in de zee 

Oh wat kun je lekker zwemmen, visje visje zwem maar mee 

 

Vogel vogel die kan vliegen, vogel vogel in de lucht 

Fladder lekker met je vleugels, vogel vogel in de lucht 

 

 

 

Dag 6: God maakt alle andere dieren en… 

Alles heeft de Here God gemaakt 

De koe die loeit - boeboeboe 

En de hond die blaft – waf waf waf 

En het eendje kwaakt - kwak kwak kwak 

Alles heeft de Here God gemaakt 

En de muis die piept – piep piep piep 

En het bijtje zoemt - bzz bzz bzz 

En de aap die brult – oe oe oe 

Alles heeft de Here God gemaakt 

 

… en God maakt de mens 

Hoofd schouders, knie en teen 

Hoofd schouders knie en teen, knie en teen (2x) 

ogen, oren, puntje van je neus! 

Hoofd, schouders knie en teen, knie en teen! 

 

Dag 7: God rust uit en ontspant zich. 

Alles is heel mooi en goed… 

 

Luisterlied: ‘Ik woon in een cadeau’ 

Alles is aan ons gegeven 

om in te spelen en te zingen en te leven. 

Ziza ziza ziza zo, 

ik woon in een cadeau! 

 

Afsluiting en daarna lekkers… 

 

 

 

 

 

Voor in de agenda: de volgende Kerk op schoot is op 29 mei! 


